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20e jaargang nr. 11 – december 2023 
 

OVER DE AKKER 

 
Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt  
 
In deze tijd van het kerkelijk jaar staat het 
werkwoord ‘wachten’ centraal. 
In de weken vóór Advent roept Jezus ons op 
om het wachten op komst van de Heer vol te 
houden. Wachten moet je kunnen 
volhouden. En dat is niet het makkelijkste om te doen. 
Je zult maar moeten wachten op een noodzakelijke 
operatie.  
Je zult maar moeten wachten op een afspraak binnen de 
GGZ. 
Je zult maar moeten wachten op een betaalbare woning. 
Je zult maar moeten wachten op rechtgedaan worden. 
En je zult maar moeten wachten op vrede. 
Wachten op het schijnbaar onmogelijke: vrede tussen 
mensen die elkaar het land niet gunnen en nog erger: die 
elkaar het leven niet gunnen. 
Hoeveel moeite kost het dan om te blijven wachten op 
vrede. 
Een wachttijd waar in steeds meer doden vallen. 
Je zult maar op vrede wachten in Oekraïne, in Israël, in 
Gaza, in Dafur, in Syrië, 
Wacht je dan op ingrijpen door de internationale 
gemeenschap? Wacht je op wijze mensen uit je eigen 
omgeving? Van wie verwacht je dan de vrede? 
 
We wachten op de koning die ons de vrede brengt. 
Met deze regel uit een adventslied, wordt niet zomaar een 
koning bedoeld. 
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Het gaat om de koning die God zal geven. De koning die 
in alles trouw zal zijn aan de God van hemel en aarde. Het 
wachten op deze koning delen we met de profeten uit het 
Oude Testament; met het volk van Israël. 
Juist uit de geschiedenis van het volk Israël, het volk waar 
Jezus Christus onlosmakelijk mee is verbonden, weten we 
dat het wachten lang niet door iedereen wordt 
volgehouden. 
En dat brengt veelal oorlog en strijd met zich mee! 
 
Is het wereldvreemd vandaag om zelfs ook in de 
christelijke geloofsgemeenschap te zeggen dat we moeten 
blijven wachten op de vrede die God ons geeft? Dat 
werkelijke vrede alleen bij Hem te vinden is?  
Durven we het aan om te blijven wachten op 
de koning van God – de tijd tot dat de Heer 
terugkomt? 
Durven we het aan met de vrede die Jezus 
heeft gebracht door zijn liefde? 
Is het wereldvreemd? Heeft er iemand een 
beter idee?  
 
We wachten op de koning die ons de vrede brengt. 
En we vieren dat de koning is gekomen als een kind onder 
de mensen. 
En zingen de hele aarde onze liefste wens toe: 
Vrede op aarde. 
 
Een goede adventstijd en een gezegend Kerstfeest. 
 
ds. Ella Kamper 
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(ps. Er is op 17 november een gespreksnotitie in de 
Generale Synode besproken over de relatie van onze kerk 
met het volk Israël (het jodendom) en met Palestijnse 
christenen. Het is een mooi en evenwichtig 
gespreksnotitie. Deze notitie is te vinden bij de agenda 
van de synode van november 2023  
https://protestantsekerk.nl/synodeagenda/generale-
synode-november-2023/) 
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GEBED UIT DE TRADITIE 

 
Gebeden die de moeite waard blijven. 
van Teresia van Avila. 

Mijn God, 
ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 
Gij hoort mij reeds 
want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart. 

Om U te zoeken, 
heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, 
in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 

Teresia van Avila is in 1515 geboren in Spanje. Als 20-
jarige treedt ze in het klooster van Avila in. Ze heeft in 
haar brieven en boeken inzicht gegeven hoe je met het 
geloof kunt worstelen. Heel haar leven blijft ze verlangen 
naar Gods nabijheid. Ze maakte deel uit van een 
vernieuwingsbeweging van de Karmelorde. Ze stichtte in 
1562 een eigen klooster met regels over armoede en 
innerlijk gebed.  
In dit gebed hoor je Deuteronomium 30: 11-14 en psalm 
139.   
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TERUGBLIK ONTMOETINGSMIDDAG 22 OKTOBER IN 
DE VLOEDSCHUUR 

 
Weer vergeten om iemand anders te vragen om hier iets 
over in het kerkblad te zetten. 
Er mogen echt andere gemeenteleden een terugblik 
schrijven!  
Het was een anders dan anders dienst. Geen Kliederkerk 
– helaas- het lukte niet om daar de organisatie van rond te 
krijgen. Maar wel anders dan anders. Met een korte 
viering en daarna een goed gesprek in groepjes. Ieder 
groepje bestonden uit gemeenteleden van de Vloedschuur 
en de PG Driel om elkaar aan de hand van een paar 
vragen te ontmoeten. 
In de viering stond een lezing uit Romeinen 14 centraal: 
“hoe ga je om met verschillen in de gemeente?” Paulus 
kiest er voor om eerst te vragen naar de beleving van 
eenieder. 
Waarom doe je dit? En hoe is dit een manier om God te 
eren?  
Basale vragen die niet altijd makkelijk zijn om te 
beantwoorden, bleek. Misschien ook wel omdat we niet zo 
vaak met elkaar in gesprek gaan over hoe we ons geloof 
vorm geven? 
In april is er weer een ontmoetingszondag. Deze 
ontmoetingsdag wordt dan in Driel gehouden. 
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ADVENTSKALENDER 

 
Er is weer een nieuwe adventskalender verschenen vanuit 
de PKN met als thema: “Ga je mee”. 
Achter in de kerk liggen wat kalenders die meegenomen 
kunnen worden. 
Ook op onze website is deze adventskalender digitaal te 
vinden.  
Het is een mooie handreiking om de bezinning in de tijd 
voor Kerst een impuls te geven. 
De kinderen krijgen een eigen adventskalender: het 
boekje dat bij het adventsproject van de kindernevendienst 
hoort. 
 

VIERDE ADVENT EN OUDJAAR – ANDERS DAN 
ANDERS 

 
Vierde Advent valt dit jaar op een zondag. 
Op deze zondag is er om 19.00 in de Vloedschuur een 
kinderkerstfeest en om 22.00 de Kerstnachtdienst.  
Wat doe je dan met de vierde Advent? 
We hebben er voor gekozen om op deze zondagmorgen 
een ochtendgebed te hebben in de kerk. Aanvangstijd blijft 
10.00.  
En maandag 25 december eerste Kerstdag is er een 
gezinsdienst. 
Oudjaar valt eveneens op een zondag.  
De dienst op Oudjaarsavond komt daarmee te vervallen. 
Er is alleen een dienst in de morgen van 31 december. 
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KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN 13 DECEMBER 

 
Van harte welkom, gezellig zo tussen Sinterklaas en Kerst, 
om tijdens de koffieinloop  
elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot 
van een lekker bakkie koffie of thee.  
Om gewoon wat bij te kletsen over actuele dingen, over 
iets leuks/moois met natuurlijk alle ruimte om ook 
iets serieus met elkaar te delen.    
 
Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens 
langs. 
 
Voor woensdag 13 december van harte uitgenodigd  
van 10.30 – 12.00 uur in Ons Gebouw.  
Neem gerust je buurvrouw/man, 
vriend/vriendin/kennis mee!  
 
Gastfamilie is Ineke en Kees Roeleveld. 
Hartelijke groeten, we kijken er naar uit.  
 

KOFFIESCHENKERS GEVRAAGD 

 
Vindt u/jij het leuk en zinvol om mee te helpen met een 
lekker kopje koffie in te schenken 
na de dienst, o.a. de eerste zondag van de maand en/of 
1x per maand op de woensdagochtend tijdens de 
koffieinloop. Van harte welkom daarvoor! 
  
U/jij kan dat doorgeven aan Ineke of Kees Roeleveld. 
Bij voorbaat hartelijk dank!! 
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VAN DE WERKGROEP VIS 

 

Jozef 

Jozef, de timmerman, zorgzame ‘vader’ van Jezus en man 

van Maria. Heilige, schutspatroon van het huisgezin en 

van ambachtslieden.  

We zien hem in schilderijen, die de geboorte van 
Jezus afbeelden, vaak als een oude man op de 
achtergrond staan, in de schaduw. In het evangelie 
van Mattheüs heeft Jozef echter een hoofdrol 
rondom de geboorte van Jezus. In Lucas lezen we 
hoe Jozef met zijn zwangere verloofde de reis 
naar Bethlehem onderneemt. Het apocriefe 
Proto-Evangelie van Jacobus vertelt ons nog 
meer, bijvoorbeeld over de wonderbaarlijke 
wijze waarop Jozef en Maria elkaar 
ontmoetten en zich verloofden. Jozef speelt in 
tradities, legenden en in de kunstgeschiedenis 
een belangrijke en sympathieke rol. We leren 
hem kennen als een sterke, verantwoordelijke 
en initiatiefrijke man. Een man van dromen, 
een man met vertrouwen en lef. Het is niet 
voor niets, dat in veel landen 19 maart ‘Jozefsdag’ 
is: vaderdag.  
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Henriëtte Bouwman, predikant van De Voorhof, en Marijke 

van Dijk, kunsthistoricus, zetten een welverdiende 

schijnwerper op Jozef en zijn rol in de evangeliën, tradities 

en legenden, en illustreren dit met prachtige, ontroerende 

en humoristische kunstwerken en muziek. U wordt van 

harte uitgenodigd om nader kennis te maken met Jozef 

van Nazareth. 

Donderdagavond 14 december 20.00 uur, De Voorhof, 

Kesteren. 

 

U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier dat u in 

het Gele Boekje vindt, via 

aanmeldengeleboekje@gmail.com, of bij één van de 

werkgroepleden. 

Namens de Werkgroep VIS, 

 

Hans Brinkman 
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COLLECTEN 

 
26 november Plaatselijk Diaconaal Werk 
Een collecte voor het werk van de diaconie in onze 
gemeente. 
 
3 december Stoelenproject 
Belangrijk in deze koude periode van het jaar, een warme 
plek, een slaapplaats en wat in je maag, voor allen die 
geen thuis hebben. 
 
17 december Bloemen in de dienst 
Met regelmaat wordt er gecollecteerd voor Bloemen in de 
dienst. 
Elke week staat er tijdens de kerkdienst een boeket 
bloemen op de liturgietafel. 
Deze wordt na de dienst bezorgd bij een zieke, een jarige 
van 80+, iemand die een steuntje in de rug nodig heeft of 
naar een vrijwilliger die zich inzet voor onze gemeente. 
 
24 december Haïti ziekenhuis 
Een land met zoveel corruptie, slechte voorzieningen en 
weinig voedsel, wat belangrijk dat juist in Haïti mensen 
worden geholpen.    
Stichting Hulp Haïti Driel ondersteunt ook het medische 
project in Passe Catabois. Bijzonderheden vindt u op de 
website https://www.hulp-haiti.nl 
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25 december Kerkinactie/ Kinderen in de knel  
Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan 
de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht 
van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 
Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, 
bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, 
maar vooral voor hun kinderen. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan 
Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale 
hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch 
eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen 
steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun 
ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. 
Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen 
kunnen blijven leren. 
 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? 
Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank! 
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst 
Help je mee om deze collecte tot een succes te 
maken? 
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INZAMELINGEN 

 
Voor Oekraïne: We willen u de reactie vanuit de 
oecumenische diaconale werkgroep in Nijmegen niet 
onthouden.  
Beste mensen, 
 
Graag willen we u en uw kerkgemeenschap hartelijk 
danken voor uw 
bijdrage aan de inzameling voor mensen in Oekraïne! 
Er zijn heel veel hulpmiddelen ingezameld zoals 
incontinentie materiaal, 
maandverband, tandenborstels en tandpasta, 
verbandmiddelen, pakken 
water, dikke kaarsen, luiers en babyvoeding. 
Daarnaast zijn tot onze verrassing ook 12 rolstoelen, 15 
rollators, 12 
douchestoelen en 14 krukken geschonken! Allemaal 
artikelen die in 
Oekraïne meer dan welkom zijn. 
Ook zijn er diverse donaties gedaan. In nauw overleg met 
de mensen ter 
plaatse wordt gekeken waaraan dit geld het best besteed 
kan worden. 
Een eerste deel van de spullen is al opgehaald. 
We willen u nogmaals hartelijk danken dat u met uw 
bijdrage er mee voor gezorgd heeft dat deze inzameling 
heel succesvol is verlopen. 
 
Hartelijke groeten namens de oecumenische werkgroep 
diaconie van de Maranathakerk en de Antonius van 
Paduakerk, 
 
Anneke Leisink 
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Voor het Deelkastje: 
Hartelijk dank ook voor alle gaven voor het deelkastje, zo 
kan de diaconie het kastje bij de ingang van de kerk vullen 
als er niets in staat.  
Ook heel fijn dat er door inwoners van Driel met regelmaat 
iets in wordt gezet voor mensen die het nodig hebben en 
er enorm mee worden geholpen. 
 
Voor de Voedselbank:   
Het organiseren van deze inzameling bij AH is in volle 
gang. Veel vrijwilligers zijn weer bereid om op vrijdag 15 
december en zaterdag 16 december hun steentje bij te 
dragen. 
 
In een welvarend land als Nederland zijn er nog steeds 
mensen zo arm dat ze niet genoeg voedsel kunnen kopen 
om voor hun gezin dagelijks een gezonde maaltijd te 
bereiden. De Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe 
verstrekt elke week aan zo’n 900 gezinnen, waaronder 
ongeveer 700 kinderen, in Nijmegen, Elst en Zetten een 
aanvullend pakket voedsel. Met ruim 200 enthousiaste 
vrijwilligers helpen zij mensen aan extra voedsel en gaan 
zij voedselverspilling tegen.  
 
We hebben er vertrouwen in dat we deze organisatie ook 
vanuit Driel weer kunnen helpen. Bent u niet in de 
gelegenheid dit weekend bij Albert Heijn iets achter te 
laten en wilt u toch meedoen, er staat 10 december een 
mand in de kerk. Eén van de diakenen benaderen kan ook 
altijd.  
We halen het graag bij u op. 
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WARME KAMER IN “ONS GEBOUW” 

 
Vorig jaar heeft de diaconie in de koude wintermaanden 
Ons Gebouw  opengesteld door alle onzekerheid die er 
was door de stijging van de energieprijzen. 
Maar ook de gezelligheid is goed bevallen want regelmatig 
wordt er nu gevraagd of we weer iets gaan organiseren. 
Het voorlopige plan van de diaconie is om vanaf januari op 
de maandagmiddag van half twee tot half vijf in ons 
Gebouw samen met wie dat wil een spelletje te spelen 
(Sjoelen was erg in) of bij te praten.   
 
Zo bieden we mensen uit het dorp met regelmaat een 
warme kamer aan. Naast de koffieochtend op de 2e 
woensdagmorgen van de maand ontvangt ook de 
Huiskamer van Driel op donderdagmorgen veel bezoekers 
in Ons Gebouw.  
 
Van harte welkom bij alle activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20e jaargang nr. 11  -  december 2023 15 

ABONNEMENT “ONTMOETING” 

 
De vergoeding die U betaalt voor het ontvangen van de 
ONTMOETING gaat vanaf 1 januari 2024 veranderen; dit 
in verband met de gestegen kosten.  
 
Wij gaan dit stapsgewijs doen en wel voor het jaar 2024 
een verhoging van € 2,50 en voor 2025 voorzien we ook 
een verhoging met hetzelfde bedrag.  
 
Ook zijn er nog abonnees die niet in Driel wonen en die 
het blad via de post ontvangen. Zij betaalden daarvoor tot 
nu toe € 10,00 voor verzending en voor de abonnees die 
ook nog een factuur wilden een bedrag € 2,50 voor 
administratiekosten. De posttarieven zijn de laatste jaren 
fors gestegen, daardoor zijn we nu het dubbele aan 
postzegels kwijt. 
 
De nieuwe abonnementskosten voor 2024 zijn dus: 
 

Soort Abonnee 2024 2025 

Abonnees niet via POSTNL € 17,50 € 20,00 

Abonnees via POSTNL met 
incasso 

€ 37,50 € 40,00 

Abonnees via POSTNL met factuur € 40,00 € 42,50 

 
Indien U het abonnement op de ONTMOETING wil 
opzeggen kan dat door een briefje te sturen naar de 
secretaris van de kerkrentmeesters: 
 
Dhr. R. van der Harst 
(contactgegevens in het kerkblad) 

Of via email naar: kerkrentmeesters@pkndriel.nl 
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GEBRUIK ONS GEBOUW EN KERKGEBOUW DOOR 
GEMEENTELEDEN EN ANDEREN 

 
In de afgelopen maanden is door de kerkenraad en het 
college van kerkrentmeesters opnieuw gekeken naar de 
voorwaarden, regels en tarieven met betrekking tot het 
gebruik van Ons Gebouw en het kerkgebouw door 
gemeenteleden van PKN Driel en anderen. Het leek ons 
goed de afspraken hierover met u allen via de Ontmoeting 
te delen.  
Leden van de Protestantse Kerk van Driel mogen gebruik 
maken van de grote en/of kleine zaal van Ons Gebouw, én 
van de (nieuwe) kerkzaal en consistorie. Ook verenigingen 
en organisaties die een sociaal doel (zonder 
winstoogmerk) nastreven, kunnen een verzoek doen voor 
het gebruik van deze ruimten.  
Voor het gebruik van bovengenoemde ruimten zijn 
tarieven per dagdeel vastgesteld die jaarlijks worden 
geïndexeerd.  De tarieven zijn terug te vinden op de 
website van de kerk. Dagdelen zijn: 8.00 – 12.00 uur, 
13.00 uur – 17.00 uur en 19.00 – 23.00 uur. Gebruik is 
toegestaan op alle dagen van de week, behalve op 
zondag.  
Indien men een ruimte wenst te reserveren, dient men een 
verzoek in te dienen bij de scriba van de kerkenraad 
(scriba@pkndriel.nl). De huurder dient bij akkoord een 
standaard huurovereenkomst te tekenen. Het spreekt 
vanzelf dat de ruimte(n) schoon moet(en) worden 
achtergelaten.  
Het gebruik voor kerkelijke activiteiten gaat altijd voor. In 
geval van een begrafenis gaat de begrafenis voor en kan 
er geen gebruik worden gemaakt van bovengenoemde 
ruimten.   
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Los van deze formele regels zouden we het fijn vinden als 
we onze kerkelijke ruimten in toenemende mate kunnen 
inzetten ten behoeve van activiteiten passend bij onze 
missie en visie en ten dienste van de samenleving waar 
wij deel van uit maken. Graag wijzen we u op de mooie 
folder over ons kerkgebouw en onze kerkelijke ruimten die 
eerder dit jaar is gemaakt. We willen u vragen om mee te 
werken aan een ruime verspreiding van de folder. De 
folder treft u aan achter in de kerk.       
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
 
Leenderd van der Deijl 
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BIJ DE DIENSTEN 

 
3 december 
Jesaja 63:19b – 64:8 Marcus 13:24-37 alt. Luk 1:5-25 
 
10 december  
Jesaja 40:1-11 Joh. 1:19-28  alt. Lukas 1:28-36 
 
17 december  
Jesaja 65:17-25 Joh. 3:22-30  alt. Lukas 1:39-56 
 
24 december  
2 Sam. 7:4-16 Lucas 1:26-38 alt  Lukas 1:57-80 
 
24 december  
Jesaja 8: 23b- 9:7 Lucas 2:1-20 
Kerstnacht met medewerking van Impuls 
 
25 december  
Jesaja 52:7-10 Joh. 1:1-14   alt. Lukas 2:1-21 
Kerstmorgen met medewerking van de 
kindernevendienstleiding 
 
31 december  
Jesaja 61:10-62:3 Lucas 2:33-40 
 
In het Bijbelboek Jesaja is een afwisseling te vinden van 
profetieën die een waarschuwing zijn voor het volk Israël ( 
en voor ons) en van profetieën die hoopgevend zijn voor 
de toekomst. 
De profetieën in de  Adventstijd zijn de hoopgevende 
profetieën. God komt redding brengen. God zal een 
Redder schenken.  
De alternatieve lezingen zijn de lezingen die bij het 
Adventsproject voor de kindernevendienst horen. 
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GEDICHT 

 
Advent is wachten 
Advent is wachten. Wachten en verlangen 
totdat het eindelijk gebeuren gaat 
wat werd voorspeld in de profetenzangen; 
wachten, tot God het woord vervult in daad. 
 
Advent is luist'ren. Luist'ren en verlangen 
totdat de hemel lichtend opengaat 
en je omspoeld wordt door de eng'lenzangen; 
luist’ren, totdat je hart méézingen gaat. 
 
Advent is komen. Komen met verlangen  
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat  
en onze mond vervult met nieuwe zangen 
en waar geloof verandert in de daad. 
 
Advent is bidden. Bidden vol verlangen  
opdat Gods rijk van vrede komen gaat; 
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen  
waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 
 
Kom als een vuur, dat ons verzengt,  
kom als een zon in onze nacht, 
kom als een Vorst die vrede brengt,  
kom Jezus, in mijn hart dat wacht! 
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TEAM VERTROUWENSPERSONEN GESTART 

Begin oktober hebben twaalf Protestantse Kerken uit 
Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord een 
bijzondere overeenkomst gesloten. De kerken hebben 
samen een team vertrouwenspersonen gevormd met als 
doel een meldplaats te zijn voor misbruik en 
grensoverschrijdend gedrag. Het team bestaat uit zes 
leden die bereikbaar zijn op het mailadres: 
vertrouwenspersoon@ringelst.nl . Op een melding wordt 
vanuit het team binnen twee dagen gereageerd. 
De vertrouwenspersonen zijn geschoold in het voeren van 
gesprekken en het luisteren naar hulpvragen. De 
gesprekken vinden plaats in volstrekte geheimhouding, 
veiligheid en vertrouwelijkheid. 
Het team werkt onder verantwoordelijkheid van de 
deelnemende kerken en staat open voor iedereen die 
melding wil maken van een onveilige situatie.  
 
Op 4 oktober heb ik, Elske Quakkelaar, namens onze kerk 
samen met de vertegenwoordigers van de andere 
deelnemende kerken de overeenkomst getekend ( de drie 
kerken die niet aanwezig konden zijn zullen dit later doen) 
en zijn de zes vertrouwenspersonen officieel gestart met 
hun werk. 
Binnenkort zal ook op onze website te vinden zijn hoe u 
deze vertrouwenspersonen kunt bereiken.  
 
 
 
                
 
Samenwerkende kerken 
ondertekenen overeenkomst 
vertrouwenspersonen 
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JEUGDPAGINA 

 
 

Vol verwachting klopt ons hart… Tja dit is toch 
de tijd dat we (vooral) aan sinterklaas denken en 
dat is natuurlijk ook hartstikke leuk en spannend. 
In de kerk zijn we in deze periode ook vol 
verwachting voor de komst van Jezus, de 

adventtijd noemen we dat. Dit jaar volgen we voor de 
kinderen het project van bible basics: Een nieuw begin. Je 
hoort de traditionele verhalen, we steken weer elke week 
meer kaarsjes aan en zingen een projectlied. Kom jij ook? 
Ik heb er zin in.  
Dit jaar is 1e kerstdag precies 1 dag na 4e advent daarom 
is er op 4e advent alleen een ochtendgebed en geen 
kindernevendienst. Wel ben je op kerstavond welkom bij 
het kinderkerstfeest in de Vloedschuur in Heteren en 1e 
kerstdag natuurlijk gewoon in onze kerk.  
 
Aan het eind van de herfstvakantie zijn we met de 
kinderen en Ella naar museumpark Orientalis geweest. 
Het bijbels openluchtmuseum waarin de 3 grote 
wereldreligies centraal staan, maar waar tegenwoordig 
ook ruimte is voor andere levensbeschouwingen. Ella 
heeft ons ontzettend veel vertelt over de verschillende 
plekken waar we langs kwamen in het museum: een 
synagoge, moskee en huiskamer-kerk. Het was ontzettend 
leuk en eigenlijk hadden we tijd te kort. Jammer dat het de 
hele dag regende… 
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Vorige Ontmoeting vertelde ik jullie over Sirkelslag. Ik had 
gehoopt jullie nu onze score te kunnen vertellen, maar 
toen ik deze pagina moest inleveren was die nog niet 
bekend. Jullie houden die nog van mij te goed.  
Groeten van Elske Quakkelaar 
(jeugdouderling@pkndriel.nl) 
 
Kliederkerk – hebben jullie ook de Kliederkerk gemist? De 
laatste was in augustus en dat is al weer een hele tijd 
geleden. In 2024 ( februari / maart) gaan we weer een 
Kliederkerk doen. Hopelijk zijn jullie er dan allemaal weer 
bij.  
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Puzzel (zoek de 12 verschillen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20e jaargang nr. 11  -  december 2023 24 

VAN DE BUREN 
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Kinderkerstviering 24 december – ‘Herrie in de hemel’ 
Er zal weer een Kinderkerstviering zijn in De Vloedschuur 
op zondag 24 december om 19:00 u! We gaan luisteren 
en kijken naar ‘Herrie in de hemel’. De engelen komen er 
maar niet uit; wie moet het goede nieuws van de geboorte 
van het kind van Maria gaan vertellen, en aan wie? 
Kunnen de engelen het hier over eens worden? We gaan 
ook knutselen en natuurlijk is er warme chocolademelk 
met iets lekkers. Iedereen is van harte welkom! 
 
TOP2000-dienst vrijdag 29 december 
Het is inmiddels een traditie: een Top2000-dienst in De 
Vloedschuur. Kies je favoriete nummers uit de Top2000 en 
stuur ze naar patrick_zimmerman@hotmail.com, 
eventueel met een toelichting wat het liedje voor jou 
betekent, en misschien hoor je jouw favoriet wel terug in 
de Top2000-dienst, al dan niet live gespeeld door de 
Top2000-band. Je kunt hier de Top2000 van vorig jaar 
vinden: https://www.nporadio2.nl/top2000#chart. 
 
 

Er zijn ook musici en/of zangers uit Driel welkom. 
Neem contact op met Patrick! 
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VERTEL EENS… 

 
Vanaf vandaag starten we in dit kerkblad de nieuwe 
rubriek: ‘Vertel eens …’ Met mensen uit ons midden gaan 
we in gesprek over iets wat ze graag doen, waar hun hart 
ligt en wat ze met plezier willen delen. Vandaag zijn dat 
Fynn & zijn familie. Voor velen van ons bekenden, voor 
mij, Coosje Haan – Jan en ik wonen nog niet zolang in 
Driel – iets waar ik graag meer over wilde horen. 
 
En dit is dan ook meteen een oproep: Vind jij/vindt u het 
ook leuk om ook iets te delen over waar je graag mee 
bezig bent of waar je warm voor loopt? Laat het me weten, 
dan kom ik graag bij je langs om je verhaal te horen en er 
samen iets moois van te maken voor in De Ontmoeting. 
 
FYNN FOUNDATION: EEN AVONTUUR DAT HOOP 
GEEFT EN AANZET TOT DADEN 
 
Ze zitten klaar om erover te vertellen: Stefan & Rebecca 
de Jonge en hun kinderen Mats (12) & Fynn (9). ‘Graag 
zelfs’, zegt Rebecca. ‘Het is leuk om te vertellen over het 
werk dat we met zo veel liefde doen.’  
 
Het begin - gebarentaal 
Rebecca begint te vertellen, en al snel vullen de anderen 
aan. Het begint bij Fynn, die 9 jaar geleden werd geboren. 
Een broertje voor Mats en een heerlijk, vrolijk jongetje. 
Fynn was nog maar een baby toen ze ontdekten dat hij 
doof was. ‘Toen Fynn vier dagen oud was, kreeg hij, net 
als andere baby’s, een gehoorscreening. Daaruit bleek dat 
nader onderzoek nodig was. Veel onderzoeken volgden 
en daaruit kwam naar voren dat Fynn doof is. We gingen 
meteen aan de slag met gebarentaal. Met zeven maanden 
begon Fynn ook zelf te gebaren. Heel mooi om te zien! 
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Ook heel handig, want baby’s kunnen dus sneller gebaren 
dan praten. Intussen volgden nog meer onderzoeken. Uit 
een MRI-scan bleek dat Fynn twee werkende 
gehoorzenuwen had, waardoor hij in aanmerking kwam 
voor cochleaire implantaten.’  
 
Cochleaire implantaten 
Fijn én spannend was het dus toen Fynn (destijds 1 jaar) 
geopereerd kon worden en twee kunstig operatief 
ingebrachte cochleaire implantaten (CI’s) kreeg. Een 
maand na de operatie kreeg hij de daarbij behorende 
buitenonderdelen, die magnetisch verbonden worden met 
het geïmplanteerde deel. Inmiddels is het voor Fynn 
dagelijkse routine om ze zelf op te zetten. Fynn was heel 
nieuwsgierig naar de voor hem nieuwe wereld van het 
geluid en leerde al snel praten. Omdat hij al gauw goed 
bleek te kunnen horen met zijn CI’s, maakte gesproken 
taal steeds vaker plaats voor gebarentaal.  
Op mijn vraag of hij zijn apparaatjes ook weleens afzet, 
kijkt Fynn eerst mij en dan zijn vader ondeugend aan. ‘Ja, 
als ik ga slapen. Maar bijvoorbeeld ook … als ik even niet 
wil horen dat ik rommel gemaakt heb en dat ik moet 
opruimen!’ 
 
Het filmpje  
Voor Fynn veranderde er dus veel ten goede. Maar voor 
heel veel kinderen, wereldwijd, geldt dat bij lange na nog 
niet. En dat triggerde. Rebecca: ‘Op een dag zag ik op 
social media een filmpje over een Oegandese jongen, 
Patrick, die met 15 jaar voor het eerst van zijn leven in 
aanraking kwam met gebarentaal. In het filmpje zag je hoe 
teruggetrokken hij was en hoe hij opbloeide toen hij 
gebarentaal leerde. Dat raakte me diep! Maar naast dat 
het heel mooi was om te zien, was het ook schokkend; hij 
was al 15 jaar oud voordat hij hulp kreeg. Terwijl wij al 
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hulp kregen toen Fynn nog maar een baby was. Daar 
wilde ik wat aan doen!’  
Fynn (kijkt z’n moeder enthousiast aan): ‘Ja, jij bent echt 
geïnspireerd hè, door dat filmpje!’ 
Stefan knikt: ‘Het sloot ook naadloos aan bij hoe wij zelf in 
het leven staan: alle kinderen dezelfde kansen, ongeacht 
hun omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen. Ook 
in Nederland is daarin nog veel te winnen. Als leerkracht 
van een Integraal Kindcentrum ligt me dat na aan het hart. 
Gebarentaal betekent voor dove kinderen een eerste stap 
en is daarmee één van die kansen.’ 
 
Van praten naar projecten 
Rebecca: ‘De uitdaging is dan: hoe gaan we dit 
aanpakken? Eerst ben ik op onderzoek uitgegaan en heb 
ik veel gesprekken gevoerd met mensen die zich al 
inzetten voor dove kinderen. Zo heb ik 
gesproken met artsen die internationaal 
KNO-werk doen, en met Kentalis 
International. Met Kentalis hebben we ook 
ons allereerste project gedaan en al doende 
ontdekten we steeds meer mogelijkheden 
voor samenwerking. Zo werken we nu samen met een 
school voor dove kinderen in Nyabihu, in Rwanda. Ook 
werken we samen met Inclusive Rwanda aan projecten 
waarbij we dove kinderen en hun families gebarentaal 
leren (zie foto hiernaast).  
Mooi is ook hoe we soms onverwachte hulp krijgen. Zo 
organiseerde de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het 
Dove en Slechthorende Kind) een sponsorloop, waarbij 
meer dan tienduizend euro is opgehaald. Ongelooflijk. Dit 
maakt het mogelijk om weer 17 kinderen en hun families 
te helpen én het is een eerste begin voor ons nieuwe 
project, waarbij we dove kinderen graag naar een school 
bij hen in de buurt willen laten gaan (en niet naar een 
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school speciaal voor dove kinderen).’  
Stefan: ‘Zo komen we steeds dichter bij het hart van de 
zaak: zorgen dat onderwijs en ondersteuning inclusief is, 
georganiseerd in de eigen omgeving en niet op aparte 
instituten, ver van huis en familie. Dat is nog een grote 
uitdaging. Niet alleen omdat leerkrachten vaak geen 
gebarentaal kunnen, maar ook omdat ze vaak niet weten 
wat een doof kind kán. Dus bewustwording is ook heel 
belangrijk.’ 
 
Changemakers 
Hij vervolgt: ‘Op dit moment is er gewoon geen systeem 
en zijn deze kinderen afhankelijk van sponsoren. Daar 
zouden we dolgraag verandering in brengen. Daarom ben 
ik ook zo blij met het nieuwe project dat we gaan starten: 
op drie reguliere scholen in het noorden van Rwanda 
wordt leerkrachten de kans geboden op de eigen school 
gebarentaal te leren, zodat dove kinderen daar naar 
school kunnen in hun eigen omgeving.’ 
Rebecca: ‘Bij de ouders hebben we ook gezien hoeveel 
hoop het geeft als ze zien dat dove mensen een baan 
kunnen hebben. In onze projecten hebben we altijd 
gebarentaaltrainers die zelf doof zijn. Dat doet vaak heel 
veel met de ouders. Ze ontdekken dat hun kind geen 
verschoppeling hoeft te zijn, maar een heel mooi leven 
kan hebben en gelukkig kan zijn. Ouders kunnen dan 
“changemakers” zijn en andere ouders inspireren om ook 
voor hun kind te vechten.’ 
 
Nieuwe pilot 
Rebecca: ‘In feite is het nieuwe project een pilot: we 
proberen uit of het werkt en wat werkt. Dit gebeurt in 
samenwerking met Wilde Ganzen (kort gezegd: een 
stichting die internationaal bijdraagt aan verandering en 
vooruitgang) en in nauw contact met een bevlogen 
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Rwandese man die we hebben leren kennen: Elie, van 
Inclusive Rwanda, een non-profitorganisatie die zich inzet 
voor kwetsbare kinderen. Hij is van onschatbare waarde, 
deze Elie! Hij kent de mensen, denkt innovatief, is 
betrouwbaar en wil heel graag een pionier zijn om een 
verandering in gang te zetten in zijn land.’  
Stefan: ‘Prachtig als scholen zelf het (speciaal) onderwijs 
kunnen organiseren voor kinderen die anders zouden zijn 
aangewezen op een plek ver buiten hun community, waar 
ze pas naartoe kunnen als sponsorgeld het toelaat.  
Dit is echt een stap voorwaarts, waardoor de school 
inclusief en het onderwijs duurzaam wordt.’  
 
Mooie contacten en veel plezier 
Ook voor Fynn is de Foundation intussen 
een metgezel geworden, die met hem 
meereist in zijn hoofd en in zijn hart. En 
niet alleen voor hem. Als gezin zijn ze 
samen in Rwanda geweest, en dat helpt 
natuurlijk enorm. Alle vier denken ze met warmte terug 
aan de goede contacten die ze hebben gelegd. Ook Mats 
bewaart er goede herinneringen aan. Vooral de omgang 
met de dove kinderen spreekt hem aan. ‘Ik vind het 
superleuk om samen iets met ze te doen en wat waren ze 
lief!’  
 
Rebecca: ‘Het is zo mooi om de kinderen die we helpen in 
het echt te zien en wat hebben we genoten van hoe Mats 
& Fynn omgingen met de kinderen en zij met hen. Ze 
maakten heel veel grapjes en hadden samen de grootste 
lol. We zijn alweer aan het sparen, zodat we er weer heen 
kunnen.’ 
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Een avontuur vol hoop 
Rebecca: ‘Alles voelde voor mij als een avontuur. Fynns 
doofheid kwam voor ons totaal onverwacht en ik had nooit 
gedacht dat we dit werk zouden gaan doen. Het is prachtig 
om anderen te helpen en te zien hoeveel dat met ze doet. 
Het geeft de hoop en moed om door te gaan. Om ons nog 
meer in te zetten voor een wereld waarin alle kinderen 
zich verbonden en geliefd voelen.’ 
Stefan: ‘Ik vind het bijzonder om dat in gang te mogen 
zetten, ervoor te vechten om iets voor elkaar te krijgen. 
Beginnen bij één kind en van daaruit eraan bijdragen dat 
er iets wezenlijks verandert.  
Zodat mensen worden gestimuleerd om de verandering te 
kunnen zijn die de wereld nodig heeft.’  
 
Dank, Stefan & Rebecca, Mats & Fynn!  
Meer weten of de Fynn Foundation steunen? Kijk op 
www.fynnfoundation.nl en 
https://www.youtube.com/@FynnFoundation  
 
Ook iets te delen? Leuk! Neem dan gerust contact met me 
op: Coosje Haan (contactgegevens in het kerkblad) 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 
Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in 
Ons Gebouw.  
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover 
contact opnemen met Cora Camps: 
 
Mobiel: (contactgegevens in het kerkblad) 
 
Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende 
zondagsdienst. 
 

VERVOER NAAR DE KERK 

 
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk 
te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje 
naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. 
Zijn telefoonnummer is: (contactgegevens in het kerkblad) 
 
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van 
de Boer: (contactgegevens in het kerkblad) 
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KERKDIENSTEN 

 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
Zondag 3 december   
Voorganger     : ds. S. Hiemstra, Almelo 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Stoelenproject 
Koffieschenken     : Riet en Martien de Langen 
 
Zondag 10 december  
Voorganger                        : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Janneke Bron 
Deurcollecte     : JOP coll. Voor jeugdwerk Prot.  
       Kerk 
 
Zondag 17 december  
Voorganger     : ds. E. de Waard, Doorwerth 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Bloemen in de dienst 
 
Zondag 24 december : Kinderkerstfeest (19.00 uur) 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Bernard van Beek 
Deurcollecte     : - 
 
Zondag 24 december : Kerstnachtdienst (22.00 uur) 
       m.m.v. koor Impuls 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : - 
Deurcollecte     : Haïti ziekenhuis  
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Maandag 25 december : Eerste Kerstdag 
Voorganger     : ds. J. ter Avest, Rheden 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Kerkinactie / Kinderen in de  
       Knel 
Koffieschenken     : Tom en Joke v/d Borg 
 
Zondag 31 december : Oudejaarsdienst 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper, Driel 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Eindejaarscoll.  voor eigen  
       gemeentewerk  
 

AGENDA 

 
Christelijke meditatie 
Donderdag 30 november om 20.00 uur in Ons Gebouw  
 
Bijbel in 1 jaar 
Donderdag 7 december om 19.30 uur in Ons Gebouw 
 
Koffie-inloop 
Woensdag 13 december om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
Blije Kerk kerstconcert met Cantorij & ensemble 
Oostenwind 
Zondag 17 december om 14.30 uur in de R.K. kerk 
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ROOSTER BLOEMENDIENST 

 
3   december           familie Houweling 
10 december           familie Bloed 
17 december           familie Van Merkerk 
25 december           familie De Langen  
31 december           familie Baart 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 19 december a.s. 
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com  


